Vertellen

Woorden voor iedereen

Handelingen 2

Werkvormen
4-7 jaar
P Gesprek: De leerlingen van Jezus
= ;
renden naar buiten om te gaan

”vertellen. Waarover vertellen de
kinderen graag? Zijn er ook dingen waar ze
niet over uitgesproken raken? Hoe komt dat?

Spel: Je kunt ook praten zonder woorden,
‘ door dingen uit te beelden. Kunnen

de kinderen dat ook? Ga in de kring
zitten en bedenk samen welke woorden je kunt
uitbeelden. Kun je ook een verhaaltje vertellen

met gebaren?

Creatief: Teken of schrijf lieve
o{ dingen op gekleurde briefjes. Geef
de briefjes aan mensen in de kerk.

Vertelling 4-7 jaar

De kracht van God
In de tijd van Pasen tot Pinksteren vieren we dat Jezus is opgestaan. Je kunt het verhaal deze periode
elke week inleiden met een tweespraak:

Eén kind: Christus is opgestaan!
Allen: Ja, Hij is opgestaan.

Begin daarna meteen met de eerste zin van het verhaal.

De vrienden van Jezus zitten bij elkaar.

Jezus is niet meer bij hen.

Hij is naar de hemel gegaan.

‘Blijf in Jeruzalem’, heeft Jezus tegen hen gezegd voordat Hij wegging. ‘Wacht op de
Heilige Geest. Dat is de kracht van God die jullie zullen krijgen.’

Als de vrienden daar zo bij elkaar zitten, gebeurt er plotseling iets.
Er klinkt een geluid alsof het heel hard waait.
En ze zien kleine, dansende vlammetjes. Bij elke vriend landt zo’n vlammetje op zijn
hoofd. Het doet geen pijn, het voelt juist fijn.
De vrienden voelen hoe Gods kracht in hen komt.
‘Hoera!’ roepen ze. En even later rennen ze naar buiten.
In de stad Jeruzalem zijn mensen uit allerlei landen.
Ze spreken allemaal verschillende talen.
De vrienden van Jezus gaan naar al die mensen toe.
‘Luister!” zeggen ze. ‘Wij zijn leerlingen van Jezus. Jezus heeft verteld dat God van
mensen houdt. En toen Jezus dood was, heeft God Hem laten opstaan uit de dood.’
De mensen in de stad kijken verbaasd.
Ze begrijpen allemaal wat de vrienden zeggen.
Uit welk land ze ook komen en welke taal ze ook spreken: ze verstaan het helemaal!
‘Tk hoor mijn eigen taal’, zegt iemand uit Egypte.
‘Tk ook’, zegt iemand uit Griekenland.
‘Hoe kan dat nou?’
‘Dat is een wonder van God’, zeggen de vrienden. ‘Hoera!’
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